
Meijers met missie

Beste nieuwsbrieflezer, 

Deze nieuwsbrief wordt niet vanuit Nederland verstuurd. Sinds april zijn we namelijk gestart met onze
tienweekse zendingsopleiding bij All Nations Christian College in Engeland. In deze nieuwsbrief vertellen
we je hier graag meer over. Ook nemen we je in de laatste ontwikkelingen rondom de voorbereidingen naar
Costa Rica. 

Hartelijke groet, Herman, Anneloes, Ralf en Julia

Herwijnen
In augustus vorig jaar zijn we neergestreken in het prachtige dorp Herwijnen. We werden hier direct
hartelijk ontvangen door de Hervormde Gemeente Herwijnen. Een zakje snijbonen aan de deur namens de
gemeente, tientallen kaarten en cadeautjes rondom de geboorte van Julia en gezellig gesprekjes op het
dorp. We voelen de warmte waarin deze gemeenschap met elkaar omgaat en voor elkaar zorgt. We zijn
daarom ook heel dankbaar dat we namens de Hervormde Gemeente Herwijnen uitgezonden mogen
worden naar Costa Rica en dat zij als uitzendende gemeente ons willen ondersteunen. 

De afgelopen weken is er een Thuisfrontcommissie (TFC) gevormd die ons tijdens de uitzending zullen
bijstaan. Mocht je vragen hebben, dan kun je onze TFC altijd even een berichtje sturen via
meijersmetmissie@gmail.com. 

Costa Rica
Costa Rica ligt in Midden-Amerika en heeft zo’n 5 miljoen inwoners. Costa Rica is ongeveer anderhalf keer
groter dan Nederland. Het land staat vooral bekend om z’n flora en fauna. De toekan is één van de vele
vogels die er rondvliegt. Onze zoon Ralf van drie jaar oud vraagt nu steeds als we een Van der Valk
passeren op de snelweg: He mama, is daar Costa Rica?
Maar naast de prachtige Costa Ricaanse natuur, is er ook veel nood in het land. Kerken zijn steeds meer
bewust van hun verantwoordelijkheid in het bijstaan van deze mensen in de marge van de samenleving.
We kijken er dan ook naar uit om samen met christenen in Costa Rica op te trekken, van hen te leren en
onze kennis te delen. 
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Maar voordat het zover is, zijn er nog aantal voorbereidingen die getroffen moeten worden. In februari
hebben we een medische keuring gehad, waaruit is gebleken dat we alle vier fit genoeg zijn om in Costa
Rica te kunnen werken. Ook denken we na over welke spullen we mee willen nemen, is Herman zijn
zendingsexamen aan het voorbereiden met het schrijven van een paper en verdiepen we ons alvast in de
taallessen die in Costa Rica zullen starten. Bovendien is onze opleiding gestart ter voorbereiding op onze
uitzending. In maart hebben we een aantal opleidingsdagen in bij de GZB gehad, en momenteel volgen we
een zendingsopleiding in Engeland.

All Nations Christian College
Half april zijn we als gezin dan ook afgereisd naar Engeland om hier onze tienweekse zendingsopleiding te
volgen aan All Nations Christian College. Inmiddels hebben we al veel lessen achter de rug en veel geleerd
over onder andere de geschiedenis van missie en de kerk, onze identiteit als christen en God’s missie. Maar
ook praktische zaken zoals wat er gebeurt als er je door transitie gaat en hoe je omgaat met cultuurshock. 

Het is goed om na te denken over cultuur. Wat is onze cultuur? Welke waarden vinden wij belangrijk? Hoe is
dat voor mensen in Latijns-Amerika. Waarom doen zij wat zij doen en hoe kunnen wij daarmee rekening
houden en ons aanpassen? We hebben geleerd hoe om te gaan met conflict. We realiseren ons weer hoe
we zijn gevormd door onze scholing, opvoeding en Nederlandse omgeving. Het is goed om hierop te
reflecteren als voorbereiding op onze missie naar Costa Rica straks. 
Overdag gaan we naar school, en ook in de avond zijn er veel activiteiten met elkaar. We zijn daarom heel
blij dat Meggelina (de zus van Herman) heeft aangeboden om op onze kinderen te passen als wij les
hebben. 

ANCC is een leefgemeenschap waar studenten, docenten en medewerkers met elkaar samenleven. Wij
hebben twee slaapkamers voor onszelf en daarnaast eten en leven we met elkaar. Dat is soms best
uitdagend met twee kleine kinderen, maar het brengt ook veel mooie dingen met zich mee. Het is inspirerend
om met andere mensen te spreken die ook het verlangen hebben om het evangelie te delen of al jaren in het
buitenland als zendingswerker hebben gewerkt.  

Zendingsmaatje
We voelen ons gedragen door zoveel mensen in Nederland die de uitzending en werk in Costa Rica willen
ondersteunen met gebed en financiën. Ook ons werk in Costa Rica financieel steunen? Wordt ons
zendingsmaatje! Meer informatie vindt u op de website van de GZB.

Gebedspunten en dankpunten
Wil je met ons danken voor de voorbereidingen die tot nu toe zijn getroffen voor de uitzending naar Costa
Rica. Tegelijkertijd moet er ook nog het een en ander gebeuren waar we gebed voor vragen. 
Wil je bidden voor Herman die zijn zendingsexamen in augustus hoopt af te ronden met een paper. Bid voor
wijsheid, doorzettingsvermogen en focus in deze drukke tijd.
Wil je danken voor de gemeenschap van All Nations Christian College waar we nu onderdeel van mogen
zijn. We leren veel. 
Dank met ons mee voor onze kinderen die zo veerkrachtig zijn. Vooral Ralf heeft in de afgelopen twee jaar
veel meegemaakt, maar hij kan zich zo goed aanpassen en blijft een vrolijke jongen die overal vrienden
maakt. 
Wil je bidden voor een gezegende tijd bij All Nations?

Presentatie van onze ‘Personal creed’ Online vergadering met de TFC Les over de geschiedenis van zending

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/herman-en-anneloes-meijer


Storytime met de kinderen van All Nations Fietsen in de prachtige tuin Ook de klusjes moeten worden gedaan

Eten met ‘onze groep’ Ook koningsdag wordt gevierd Thee drinken in een heerlijk zonnetje

De hele groep van En-Route


